
Abele:	
  Congrega-e	
  op	
  stap	
  in	
  Han	
  -­‐	
  1957



Onder  leiding  van  de  pastoor  van  Abele,  de  Fransman  Mar6n  Baudin,  ging  de  
congrega6e  van  Abele  in  juli  1957  op  daguitstap  naar  de  Gro@en  van  Han.  De  
congrega6e,  een  vereniging  van  jonge  vrouwen,  kwam  éénmaal  per  maand  op  
zondagnamiddag  samen  om  er  een  aangename  en  crea6eve  namiddag  door  te  
brengen.



Poperinge:	
  Uitstap	
  op	
  huwelijksreis	
  (Lourdes)



Georges  Ferrand  en  Marie-­‐Louise  De  Roo  uit  Poperinge  huwden  op  19  april  1951.  
Elodie  Hoorelbeke,  de  grootmoeder  van  de  bruidegom,  schonk  het  jonge  koppel  
een  Lourdesreis.  Hier  staan  ze  rechtop,  achteraan  de  bus  met  open  dak,  op  
weg  naar  de  Pic  du  Jer  en  Gavarnie.    Vooraan  op  de  bumper  van  de  bus  zit  een  
drukmeter,  wat  doet  vermoeden  dat  hij  op  gas  reed.



Roesbrugge:	
  Toeristen	
  op	
  uitstap	
  in	
  Blankenberge



Vanaf  midden  de  jaren  1950  toen  alle  oorlogsschade  terug  hersteld  was  en  de  
mensen  meer  centen  gingen  verdienen  kon  er  af  en  toe  al  eens  een  uitstap  
gemaakt  worden  naar  bijvoorbeeld  de  zoo  of  naar  de  zee.  Een  van  de  leuke  dingen  
die  men  aan  zee  kon  doen  was  een  rit  maken  op  de  dijk  met  een  billekarre  of  go-­‐
kart.  Op  de  foto  bemerken  we  de  Roesbruggenaars  die  op  de  dijk  van  
Blankenberge  een  rit  maken  met  zo  een  billekarre.



Sint-­‐Jan-­‐Ter-­‐Biezen:	
  Congrega-e	
  gaat	
  naar	
  de	
  grot	
  van	
  Proven



Een  uitstap  naar  de  grot  van  Proven  onder  begeleiding  van  de  pastoor  is  voor  de  
congrega6emeisjes  van  Sint-­‐Jan-­‐ter-­‐Biezen  een  hele  belevenis  rond  1950.  De  
welgezinde  bende  laat  zich  fotograferen  op  de  speelkoer  van  de  meisjesschool  te  
Proven.



Krombeke:	
  De	
  Vrouwenbeweging	
  op	
  uitstap



De  vrouwenvereniging  uit  Krombeke  op  uitstap  naar  een  (nog)  onbekende  loca6e.



Poperinge:	
  St.-­‐Ceciliakoor	
  naar	
  Overmere-­‐Donk



Leden  van  het  St.Ceciliakoor  genieten  van  het  bootje  varen  op  het  meer  van  
Overmere-­‐Donk.  Van  links  naar  rechts  zi@en  in  de  boot  Norbert  Adriaen,  
George@e  Becquaert,  Albert  Decrock,  Godelieve  Herpelinck,  Cecile  Gouwy,  
Thérèse  Warlop,  Paula  Depoorter  en  Agnes  Herpelinck.  



Watou:	
  Jongensschool	
  op	
  uitstap	
  naar	
  Antwerpen	
  -­‐	
  1961



Een  boo@ochtje  op  de  Schelde  6jdens  een  schooluitstap  van  de  jongensschool  
circa  1960-­‐1961.  Van  links  naar  rechts:  Noël  Devos,  Jacques  Neuville  en  uiterst  
rechts  (voorlopig)  onbekend.



Proven:	
  Kasteel	
  van	
  de	
  Lovie	
  
1935



Godelieve  Deschodt  uit  Watou  en  Maria  Beddeleem  (?)  
circa  1935  gefotografeerd  bij  de  leeuw  op  de  trappen  
van  het  kasteel  van  De  Lovie.  
Dit  kasteel  in  neorenaissance  sFjl  werd  in  1856  als  
zomerverblijf  gebouwd  door  Marie  Josephine  (Beatrice  
Cornelie)  van  Reninghe  en  haar  zoon  Jules  Karolus  van  
Merris.  Het  is  het  enige  landhuis  van  de  Kortrijkse  
architect  Pierre  Nicolas  Croquisson.    
Nu  is  De  Lovie  een  instelling  voor  mensen  met  
verstandelijke  handicap.  Uit  respect  voor  de  privacy  
van  de  bewoners  is  het  domein  enkel  toegankelijk  op  
afspraak.  De  leeuwen  zijn  ondertussen  verdwenen.



Reningelst:	
  Jongeren	
  aan	
  de	
  IJzertoren



Jongeren  uit  Reningelst  op  uitstap  naar  de  IJzertoren  in  
Diksmuide.  Vooraan  Marcel  Gouwy,  staand  van  links  
naar  rechts:  Helena  Gouwy,  n.n.  ,  Jeanne  Vantomme,  
Fernand  Gouwy  en  Anna  Gouwy.  
De  IJzertoren,  een  ontwerp  van  architect  Robert  Van  
Averbeke,  is  een  herdenkingsmonument  voor  de  
Vlaamse  gesneuvelden  van  de  Eerste  Wereldoorlog.  Op  
de  toren  staan  in  kruisvorm  de  le\ers  AVV  -­‐  VVK  (Alles	
  

voor	
  Vlaanderen,	
  Vlaanderen	
  voor	
  Kristus).  Aan  de  vier  
zijden  van  de  monumentale  voet  is  te  lezen:    

Nooit  meer  oorlog.  
Plus  jamais  de  guerre.  

No  more  war.  
Nie  wieder  Krieg.  

Vermoedelijke  periode:  vóór  1938



Watou:	
  Watounaren	
  op	
  stap	
  in	
  Kemmel



Watounaren  op  uitstap  naar  de  Kemmelberg  in  
Heuvelland  circa  1949-­‐1950.    
Op  de  top  van  de  Kemmelberg  staat  een  16  meter  hoge  
gedenkzuil,  opgericht  in  1932  en  ingehuldigd  door  
generaal  Lacappelle.  Het  heet  Monument  Aux	
  Soldats	
  

Francais  en  wordt  in  de  volksmond  „Den  Engel”  
genoemd.


